
Condoleren via: www.begrafenissenhermans.be                                           
Rouwadressen: Bookmolenstraat 261 - 9200 Baasrode of Pylyserlaan 47 - 8670 Koksijde

                                                                         Echtgenoot van Carine Baeten

Geboren te Baasrode op 16 maart 1960 en overleden in het UZ Gent op 7 oktober 2024.

Zaakvoerder van Vis van Joris     -     Lid van Vocaal Ensemble Nobile.

Hij leeft verder in het hart van:

Carine Baeten                                                                                                                                         zijn echtgenote

Bart en Margot Joris - Verhulst, Janne en Otis                                                        zijn kinderen en kleinkinderen

Jeannine en Alfred (†) Joris - Mertens
          Danny en Conny Mertens - Bracke, kinderen en kleinkinderen
          Steve en Nikie Mertens - Van Der Straeten en kinderen
Etienne en Rita Baeten - Goossens
          Els en Tomas Baeten - Meganck en kinderen
          Karolien Baeten        
Martine en Willy Baeten - Van Swalm
          Thomas en Katrien Van Swalm - Dauwe en kinderen
          Kathleen en Guy Van Swalm - Renard         
                                                                                                  zijn zus, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten
                                                                                                                                       Wij staan stil en herdenken de mooie momenten uit het leven van Ronny tijdens de uitvaartplechtigheid in

. 
Zijn urne zal thuis een liefdevol plaatsje krijgen.

Samenkomst in de kerk vanaf 11.15 uur, gelegenheid tot condoleren na de plechtigheid.

Sint-Ursmaruskerk, Sint Ursmarusstraat 89 te Baasrode op maandag 14 oktober 2024 om 11.30 uur

Liefdevol aandenken aan

Met dank aan de thuisverpleging van het Wit-Gele Kruis en het voltallige team van het UZ Gent.

Begrafenissen Hermans Bob en Stef - 052 33 33 37 - www.begrafenissenhermans.be

Met groot verdriet, 

maar ook met diepe bewondering 

voor de wijze waarop hij zijn strijd heeft gestreden, 

nemen wij afscheid van onze geliefde


